Rondje De Friese meren

Fietsen langs de Friese meren

Friezen of dooien

Excuses voor het taalgrapje, maar het lag voor de hand. Rond deze tijd van het jaar kijken ze in

Friesland nu eenmaal iets vaker dan gewoonlijk naar de barometer. Hier hebben ze iets met water.

Vloeibaar in de zomer, en liefst bevroren in de winter.



Die uitspraak “Friezen of dooien” is naar mijn weten van
marathonschaatser (en clown) Erik Hulzebosch, die vooral
bekend werd door zijn sappige uitspraken in Overijssels

dialect. Gevraagd naar de kansen van de Friese favorieten op

de vooravond van de Elfstedentocht van 1997 durfde hij in

het hol van de leeuw ook nog te zeggen: “Friezen? Da’ vin'k

van die dooien”. Lef had ie wel. Hij is trouwens nog steeds een
veelgevraagd entertainer en duikt af en toe nog voor de camera
op. Voor de volledigheid: er won inderdaad geen Fries, maar de
Zuid-Hollander Henk Angenent die Hulzebosch in de eindsprint
versloeg. Vier januari 1997 lijkt al een eeuwigheid geleden, maar

rond deze tijd kijken we altijd vol hoop naar de weerman. Toch?

Fries fietsen

Voor een fietsrondje hebben we gelukkig geen ijs nodig. En
voor wie tot de zomer wil wachten is zo’'n rondje langs de Friese
meren ook bepaald geen straf. De keuze viel op de streek tussen
Leeuwarden en Drachten, tussen het Bergumermeer en het
natuurgebied van de Alde Feanen. Afgelopen zomer sloegen we
daarom ons kamp op in Eernewoude, voor een verkorte cursus
fietsen in het Fries. Dat verdient enige uitleg. Het grootste deel
van onze route ligt namelijk in de gemeente Tytsjerksteradiel,
die sinds 1989 de Friese schrijfwijze als officiéle taal mag voeren.
Gelukkig staat er onder op de plaatsnaamborden voor de
toeristen ook nog de Nederlandse naam. In Friesland spreekt
ongeveer de helft van de bevolking het Fries als moedertaal,

op een totale bevolking van iets minder dan 650.000. In de
steden spreekt de meerderheid Nederlands, op het platteland
wordt onderling vooral Fries gesproken. Maar pas op: in het
voetbalstation van FC Heerenveen wordt voor de aanvang van
een wedstrijd nog steeds uit volle borst het Friese volkslied
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gezongen, en waag het niet om daar doorheen te toeteren. Een
paar eeuwen geleden tijdens de Fries-Hollandse oorlogen was
dat nog wel even erger. Menig gevangen genomen Hollandse
soldaat legde het loodje omdat hij niet kon zeggen: “Blter,
brea, en griene tsiis; wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.
(boter, roggebrood, en groene kaas; wie dat niet zeggen kan,

is geen oprechte Fries). Tegenwoordig kan je in hartje Friesland
ongestraft in het Nederlands praten. En je krijgt gewoon netjes
antwoord.

Zomerfeesten
Onze start is dus in Earnewald, en niet in Eernewoude. Hoewel

het dorp amper een paar honderd vaste inwoners telt, loopt dat




‘Rondje De Friese meren 7

Ooievaars in It Eibertshiem bij Eernewoude

aantal in de zomermaanden gestaag op. Het is inmiddels een
van de populairste Friese watersportgebieden, maar lang niet
zo druk als bijvoorbeeld in het zuidwesten van de provincie.
Dat komt mede door de ligging bij het natuurgebied van de
Alde Feanen (Oude Venen), een uitgestrekt waterrijk gebied
met 4000 hectare aan beschermde flora en fauna. Het is het
grootste aaneengesloten natuurgebied in Friesland. Een ander
rustpunt bij Eernewoude is het ooievaarsdorp van de stichting
It Eibertshiem. Toch heeft men ook hier zijn typisch Friese
zomerfeesten. Dat begint al op Koningsdag, als na de eerste
zeilwedstrijden de Veenkoningin wordt gekozen - sorry, de
Feankeninginne. En op het water van It Wiid wordt elk jaar een
van de officiéle races in het skatsjesilen gehouden, waarbij
het plaatselijke schip ‘Twee Gebroeders’ hartstochtelijk wordt
aangemoedigd. Maar ook voor ander volksvermaak is er ruimte.

Voor de echte liefhebbers is er bijvoorbeeld het nationale

kampioenschap parapluhangen. Tsja...

Prinses Margrietkanaal

We fietsen het smalle paadje langs het water tot we bij het
Prinses Margrietkanaal komen. Dat volgen we oostwaarts,
richting Bergum. Het is druk op het kanaal, niet alleen met
plezierjachtjes, maar vooral met commerciéle schepen. Het
Prinses Margrietkanaal is een van de drukste vaarroutes in de
noordelijke helft van ons land, die het lJsselmeer via Lemmer
met de Eemshaven bij Delfzijl verbindt. Het Groningse gedeelte
heet Van Starkenborghkanaal, maar in Friesland houden ze
het bij het Hollandse koningshuis. Dat Friese deel is pas na de
tweede wereldoorlog gegraven, hoewel een stukje ervan al
sinds de Spaanse tijd bestaat. Op veel plaatsen is het Prinses

De ‘Hin en Wer’ fietspont bij Eernewoude



Prinses Margrietkanaal

Margrietkanaal te smal voor het huidige vaarverkeer. Overal zie
je daarom werkzaamheden aan oevers en bruggen, en als het
een beetje mee zit hebben we in 2017 een kanaal dat aan de
moderne eisen voldoet. Die drukte is de beurtschippers een
doorn in het oog. Het kanaal gaat ook nog eens dwars door

de belangrijkste Friese meren en recreatiegebieden, dus is het
op een zomerse dag goed opletten geblazen. Veel recreanten
schatten de snelheid van die vrachtschepen verkeerd in, voor
zover ze al op de hoogte zijn van de verkeersregels op het water.
En zolang er nog sloepjes worden afgeleverd met naast het stuur
een speciaal houdertje voor een spiritueel drankje zal dat niet

minder worden.

Beroemd

Bergum aan het gelijknamige meer is ons doel voor een
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Molen De Hoop in Garijp

lunchplekje, waarbij we meteen maar het standbeeld van de
uitvinder van de BM-zeilboot met een groet gaan eren (zie

ook het streekverhaal). Op weg naar Bergum komen we door
Garijp. Geen wereldschokkend dorp, ware het niet dat ze er

een wat wonderlijk Sinterklaasfeest op na houden. Nadat de
goedheiligman ook hier is gearriveerd, gaan de dorpskinderen
dezelfde avond nog langs de huizen, verkleed als Piet of Sint.
Zwart, bruin of wit — het maakt niet uit. Dat ze in Garijp apart
zijn is ook in de omgeving bekend. Bijnamen als sanmigers
(zandplassers) of klitsefretters voor notoire luiaards liegen er niet
om. Friese folklore. Op naar het volgende dorp: Suameer (Sumar
in het Fries). Ook apart? Nou, net als we de fraai gerestaureerde
molen De Hoop hebben bewonderd horen we dat dit de
woonplaats was van Bintje Jansma. Bintje? Van de bekende
aardappel? Inderdaad. En van de huidige beroemdheden mag




) fendeve e

_Rondje De Friese meren

toch zeker de eeuwig jeugdige NOS-weerman Gerrit Hiemstra
niet onvermeld blijven. Maar op het gebied van beroemdheden
slaat het volgende dorp Oostermeer (Eastermar) toch echt alles.
Het is nog net geen bedevaartsoord, maar reken maar dat ze
apetrots zijn dat hier onze internationale schoonheid Doutzen
Kroes werd geboren.

Rijksmonument

Oostermeer ligt tussen de twee grote meren Bergumermeer
en De Leijen. We fietsen nu naar het zuiden in een aangenaam
landelijk gebied met af en toe een plukje bos. Via het dorp

De Tike gaat het langs Nijega en Oudega weer langzaam

op Eernewoude aan. We zijn inmiddels in de gemeente
Smallingerland. Oudega is bekend om zijn monumentale Sint

Agathakerk, waarvan het oudste gedeelte uit de 14e eeuw stamt.

De Blauwe Steen tussen Nijega en Oudega

Een van de klokken is ook nog uit die tijd. Je moet hier echt even
naar binnen lopen, al was het alleen maar om het prachtige licht
door de gebrandschilderde ramen te bewonderen. Even buiten
Oudega passeren we de ‘Blauwe Steen’, een grote zwerfkei uit
de ijstijd die net als de kerk ook al de status van rijksmonument
heeft bereikt. Waarschijnlijk is het een gewone grenssteen, maar
het aantal anekdotes over de gletsjerkerven in de steen is groot.
Op onze zoektocht naar bekende Nederlanders informeren we
ook nog even of dit de woonplaats van Hans Wiegel is, maar nee.
Er zijn drie Friese dorpen met de naam Oudega, en Hans woont
in een andere. Maar ja, met Doutzen zijn ze in deze regio al
genoeg verwend. Over rijksmonumenten gesproken.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.
m.m.v. Antilope Fiets, Fit & Fashion, Hilversum

Nationaal Park Alde Feanen

De Alde Feanen is een uniek natuurgebied met legakkers,
veenplassen, rietlanden en trilvenen, waar veel planten en
dieren voorkomen die met uitsterven worden bedreigd.
Het gebied is onderdeel van een brede strook veengronden
tussen Dokkum en Stavoren. Pas sinds 2006 heeft het de
status van nationaal park, beheerd door de vereniging It
Fryske Gea. Het bezoekerscentrum De Wiidpleats ligt even

ten noorden van Eernewoude aan de Koaidyk 8a.
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De kapper bouwt een bootje

Wat hebben zeilbootjes van het type BM, Zestienkwadraat, Valk en Vrijheid met elkaar gemeen? Wel,

ze worden allemaal gebouwd naar een uitvinding van Hendrik Bulthuis uit het Friese Bergum. Een

ingenieur? Nee, Hendrik was in het dagelijks leven gewoon... kapper.

Zoiets spreekt altijd tot de verbeelding.

Een dorpskapper die nu eens niet
beroemd werd door een nieuwe
haarstijl, maar gewoon meedeed aan
een prijsvraag wie het leukste nieuwe
zeilbootje bedacht. We schrijven 1931,
en de eisen voor het ontwerp waren
simpel: de boot moest eenvoudig
gebouwd kunnen worden en iedereen
moest er zonder al te veel zeilkennis mee
weg kunnen varen. Hendrik Bulthuis
legde zijn schaar en scheerkwast even
aan de kant, ontwierp een bootje met
16 m2 zeiloppervlak en... won! De

zestienkwadraat was geboren.

Bergumermeer

De zestienkwadraat is nog steeds een van
de populairste Nederlandse zeilboten.
Twaalf vierkante meter grootzeil en

een fok van vier maakt samen zestien
vierkante meter zeildoek. Na 1931 is

het ontwerp diverse keren aangepast,
maar het principe bleef gelijk. En
daarmee komen we bij de vondst die
Bulthuis al eens bij een eerder ontwerp

had toegepast. De romp is namelijk
opgebouwd uit lange smalle latten, die
gemakkelijk rond een aantal spanten
konden worden gebogen. Zo kon het
schip simpel vloeiende lijnen krijgen. Zou
onze kapper op dat idee zijn gekomen
toen hij een klant rond zijn kin aan

het scheren was? Zelf hield hij het er

op dat de regenton en het biervat zijn
inspiratiebronnen waren. Ook lattenbouw,
en die zijn toch ook waterdicht? Feit is dat
hij dit bouwprincipe al drie jaar eerder
bedacht. Bij een iets kleiner bootje, met
12 m2 zeiloppervlak. De twaalfkwadraat?
Nee, iedereen kent het scheepje bij zijn
echte naam: BM, genoemd naar de plas
die bij Bulthuis voor de deur lag - het
Bergumermeer.

Met hout

Tegenwoordig kunnen we met polyester
veel gemakkelijker mallen voor
scheepsrompen maken. Dat materiaal is
ook simpeler in onderhoud. Op dezelfde
maatvoering van de zestienkwadraat

is zo de Valk ontstaan. Op elke plas

liggen zulke scheepjes voor les en
verhuur, want ze zeilen eenvoudig en
kunnen tegen een stootje. Toch zijn er
nog steeds zeilscholen die de houten
zestienkwadraat in ere houden. En de
wedstrijden worden natuurlijk ook ‘met
hout’ gevaren, vaak met meer dan zestig

deelnemers.

Brons

Kapper Bulthuis heeft niet lang van zijn
roem kunnen genieten. In 1946 was hij

er nog wel bij toen de Vrijheidsklasse
werd geintroduceerd, die in feite een
aangepaste BM was. Het zeilteken was
natuurlijk de ‘V'. De registratienummers
van dit sierlijke scheepje begonnen echter
met V3, want zo kort na de oorlog wilde
immers niemand een zeil met V1 of V2
erop. Hendrik Bulthuis overleed in 1948.
Maar hij leeft voort in brons aan de plas in
zijn eigen Bergum. Eigenlijk hoort bij elke
kapper een kopie van dat beeldje voor de
spiegel te staan.

Tekst en foto’s: Kees Bregman



